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Voorwoord

2021 is een uitzonderlijk jaar gebleken. Door het uitbreken van Co-
vid19 zijn onze economische en sociale structuren geheel omver ge-
worpen. De pandemie heeft een ongekende impact op ons doen en
laten. Als zodanig hebben we als bestuur van de Stichting Heem-
kunde Tubbergen nauwelijks iets kunnen ondernemen. Ook onze
bestuursvergaderingen kwamen grotendeels stil te liggen. Het is
een jaar met een zwart randje. Temeer ook, daar ons oud-
bestuurslid Huub van Veghel is overleden. Vele jaren is Huub be-
stuurslid geweest en ondanks zijn drukke huisartsenpraktijk wist
hij toch altijd tijd vrij te maken voor de historie, zijn grote hobby!

s bestuur zijn we hem veel dank verschuldigd. Tevens heeft Ge-
rard Hulshof, bestuurslid van het eerste uur van onze Stichting, on-
langs te kennen gegeven een punt te willen zetten achter het werk
voor de Heemkunde. Ook Gerard zijn we veel dank verschuldigd.

Eén van de weinige lichtpuntjes dit jaar betrof het uitbrengen van
de publicatie over Hendrik Gerard Kotte (alias jonkheer Six). Een
geboren inwoner uit onze gemeente die een cruciale rol heeft ge-
speeld in de zgn. Weinrebaffaire. Het boekje is geschreven door de
historica dr. Regina Griiter en verschenen onder auspicién van de
Stichting Heemkunde Geesteren, Historische Kring Vasse Mander
Hezingen en onze Stichting Heemkunde Tubbergen. Op 13 april
heb ik namens de voornoemde stichtingen een exemplaar overhan-
digd aan wethouder Ursula Bekhuis. Vanwege het besmettingsge-
vaar gebeurde dat buiten voor het gemeentehuis, met behulp van
een sneeuwschep.

Tevens heb ik eenzelfde boekje overhandigd aan jonkheer Jan Six X
in Amsterdam. Reden: zijn belangstelling voor de Tubbergse publi-
catie. In het prachtige pand aan de Amstel werd ik 2 november har-
telijk ontvangen. Daarbij kreeg ik eerst een rondleiding in de ver- -
trekken van het majestueuze huis. Een waar museum met vertrek-
ken waar schilderijen hangen van onder andere Govert Flinck,
Frans Hals en Paulus Potter. Het topstuk is wel Rembrandts schil-
derij van Jan Six I uit 1654. Velen beschouwen dit portret als het
mooiste dat Rembrandt ooit schilderde.



Na de rondleiding verhaalde Jan Six X in het keukenverblijf dat bin-
nen de familie Six de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan
Six heet, tot de dag van vandaag. Jan Six X betreft de huidige pater
familias en is een trouw schatbewaarder voor wat betreft de familie-
stukken, evenals de Jannen v66r hem. Discretie en zorg voor het pa-
trimonium staan in zijn kringen hoog aangeschreven. Het bijzondere
van de Sixen is dat ze veel aanzien bleven houden dankzij hun cultu-
rele status, gebaseerd op hun kunstcollectie. Die verbond hen als het
ware met de eeuwigheid. Daarom ontvangt de familie Six met regel-
maat ook hoge gasten van de Staat der Nederlanden. Door de eeu-
wen heen heeft dit aloude Amsterdams patriciérsgeslacht tevens een
mooie bibliotheek opgebouwd. En daartoe behoort nu ook de publi-
catie 'Hendrik Gerard Kotte, Tubbergse pseudo-jonkheer in het ver-
zetsbedrog van Friedrich Weinreb'.

We zijn Regina Griiter zeer erkentelijk dat zij de publicatie heeft wil-
len schrijven. Wat het jaar 2022 ons gaat brengen is ongewis, Feit is
wel, dat wij nu met zijn allen geschiedenis schrijven. Vooralsnog zijn
en blijven het bijzondere tijden!

Martin Paus

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel "De Secretaresse”



OET DE TIED
Prof. Dr. Anne van der Meiden (1929-2021)

“Hoo is 't met de kérke in Tubbig?” was steevast de vraag van Anne van der
Meiden als we elkander weer eens troffen. Zijn belangstelling was oprecht.
In hoofdzaak ingegeven doordat hij Tubbergen een alleszins interessante
gemeenschap vond. Een relatief klein aantal hervormde gezinnen te midden
van een grote katholieke bevolkingsgroep. Gecharmeerd was hij tevens van
onze streektaal die hij zo puur vond. Dit alles maakte dat hij met genoegen
naar Tubbergen kwam.

Ofschoon het al enige jaren geleden is, herinner ik me nog een interessant
gesprek toen Van der Meiden met z'n vrouw bij ons op de koffie was. Daar-
bij verhaalde Van der Meiden over z'n recente busreis naar het Twentedin-
ner in Den Haag. Een select gezelschap (de zgn. Twentse 'Vips) hadden ge-
zamenlijk bedacht dat Twente zich ook wel kon redden zonder Haagse in-
vloeden. Per slot van rekening had Twente een eigen taal, een eigen univer-
siteit, een rijksmuseum, een voetbalclub etc. De ministersposten waren in
de bus ook al bekonkeld en Van der Meiden somde een hele reeks namen
met bijbehorende functies op. En zo zou oud-Tubbergenaar Henk Kienhuis
bekroond worden tot minister van justitie waarbij hij zou zetelen op Huis
Singraven (Paleis van Justitie).

Icoon

Anne van der Meiden was een icoon. Hij was een meer dan begenadigd
spreker. Als hij ergens een lezing hield, dan zat de zaal vol. Maar bovenal,
de luisteraars hingen aan zijn lippen. Ik heb hem ervaren als een wijs, be-
minnelijk, veelzijdig en uitermate geestig iemand. Met recht een heel bij-
zonder mens. Toen hij nog in Amersfoort woonachtig was, hadden we reeds
contact. We deelden een gezamenlijke passie voor de Twentse taal en histo-
rie. Donderdag 3 juni jl., één dag voor zijn 92¢ verjaardag, is Anne van der
Meiden overleden. Als vrijzinnig theoloog, communicatiewetenschapper en
auteur was hij bij het grote publiek bekend. Jarenlang was Van der Meiden
ook één van de voorgangers in de kerstdienst, die RTV Oost uitzond op
kerstavond. Tevens was hij met enige regelmaat voorganger in diensten van
de Koninklijke familie. Zo leidde Van der Meiden de dienst in 2002 van
Prins Bernhard jr. en Annette Sekréve. En in 2005 zegende hij het huwelijk
in van prins Floris en Aimée Sohngen.



Biebel: Het levenswerk van Anne van der Meiden betreft wel de 'Biebel in
de Twentse sproake', uitgegeven door Jongbloed, Heerenveen. Met dit werk
kreeg ons land na de Nederlandse en de Friese Bijbel de derde Bijbelverta-
ling. De vertaling, waaraan bijna twintig jaar is gewerkt, werd rechtstreeks
gemaakt uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Op 30 oktober 2009 ver-
scheen dit monumentale werk. Een gesigneerd en genummerd exemplaar
(16/500) van de luxe editie siert mijn boekenkast.

'N BIEBEL VERTALEN...Is 'n karwei van betaansie. 'N BIEBEL LOS-
DOON...Is nen wiezen doad. 'N BIEBEL LEAZEN...Is 'n vernemstig weark

NOAR 'N BIEBEL LEAVEN...Dat geet der met strieken...

Boeken: Naast de Twentse bijbel heeft Van der Meiden nog zo'n dertig
boeken gepubliceerd. Maar evenzo heeft hij voor ontiegelijk veel publicaties
een bijdrage geleverd. Zo ook voor m'n in 2002 verschenen publicatie 'De
Hattinks en Tubbergen'. Die bijdrage daarin luidt: 'De macht van het mos-
terdzaad' en begint als volgt:

“De laatste tijd neemt het aantal boeken en boekjes over het verleden van
kerkelijke gemeenten en parochies in Nederland snel toe. Samen vullen die
kleine geschiedenissen al een aardig stukje plank in mijn boekenkast, want
ik moet eerlijk bekennen dat ik er aan verslaaf d ben. Gelukkig hebben ook
tal van ijverige Twentenaren, als Martin Paus, zich op het verleden van
hun eigen kerkelijk leven gestort, met soms onthullende en leerzame resul-
taten.”

Ook toen ik in 1997 bezig was met het boek 'De Twentse schrijfster Marie
Koopmans' oordeelde Van der Meiden over haar oeuvre:

“Literair gezien zit Marie Koopmans toch in de buurt van de Limburgse
Marie Koenen, al was die naar mijn bescheiden mening begaafder. En ze-
ker ook in de buurt van Antoon Coolen, die immers, zij het wat later, uit
dezelfde roots voortkwam. Zo'n cultuurportret is erg aardig want daaruit
blijkt dat Twente ook een eigen 'roman'- en vertelcultuur heeft gehad van-
uit de roomse traditie.”

Dank: Voor zijn bijdragen ben ik Anne van der Meiden bijzonder erkente-
lijk. Maar ook voor de diverse uitnodigingen die ik mocht ontvangen. Zowel
voor de presentatie van de Twentse bijbel, de Johanna van Burencultuur-
prijs die hem werd toegekend in 1993 etc. Als geen ander besef ik dat met
zijn heengaan een groot Twentenaar verloren is gegaan. Overigens was hij
zelf helemaal niet beducht voor de dood en evenmin wist hij of er nog iets
zou zijn na het aardse leven. Wijselijk meldde hij daaromtrent: “Wiej kont
nich alles wetten, en dat’ mo’j zo loaten.”

Martin Paus.



HUUB VAN VEGHEL, VAARWEL

Net voor de zomervakantie werden we opgeschrikt door het overlijden van ons oud-
bestuurslid Huub van Veghel. In Nijmegen is Huub, oud huisarts te Tubbergen, 13
Juli jl. aangereden door een automobilist en later die dag bezweken in het zieken-
huis. Al fietsende was Huub op weg naar het Katholiek Documentatie Centrum
(KDC), een speciale afdeling van de universiteitsbibliotheek. Het was zijn lust en
zijn leven om daar te werken in de archieven van het Rijke Roomse Leven.

"Hoi Martin, hoe gaat het in Tubbergen? Na een paar weken door Israél gereisd te
hebben weer terug. Hans Krabbendam vertelde mij bij terugkomst op het KDC dat
er een nieuwe biografie op komst is over Herman Schaepman en dat hij verzocht is
deze biografie voor publicatie kritisch te lezen, Ik word daarbij betrokken! Hartelij-
ke groet, Huub"

Weliswaar al een bericht uit 2019, maar Huub van
Veghel ten voeten uit.

In 1983 heeft Van Veghel zich gevestigd als huisarts
in Tubbergen. Meer dan een kwart eeuw had hij er
zijn praktijk aan de Uelserweg. In een karakteristiek
pand, ontworpen door de architect Nico Zantinge, ont-
ving hij er zijn patiénten en was daar met Ans en zijn
drie kinderen woonachtig,

Een gepassioneerd arts maar ook een uitermate gelo-
vig man. Na het begindigen in 2010 van zijn praktijk
wilde hij theologie gaan studeren. De verhalen die we
kennen vanuit de Bijbel, kwamen voor hem tot leven
tijdens zijn bezoeken aan tal van Bijbelse landen. Veelzeggend is zijn melding:
"Dag Martin, maandag a.s. vertrek ik voor een paar weken naar Griekenland om
daar te treden in de voetsporen van de apostel Paulus!"

Huub stapte als het ware terug in de tijd van de Bijbel en al die verhalen spraken
hem tot de verbeelding. Hij kon er met een grote bevlogenheid over vertellen. Met
de wereld van het geestelijke leven voelde hij zich verbonden. Reden voor hem om
ook vele keren getrouw deel te nemen aan de bedevaart naar Lourdes, mede vanuit
zijn professie.

Regelmatig spraken we over de historie en over boeken. In Tubbergen had Huub
een prachtige bibliotheek. Eentje voorzien van zo'n grote bibliotheekladder. Bekend
is het gegeven dat de inhoud van een boekenkast veel zegt over een persoon én te-
vens dat de boeken die je leest weergeven wie je bent. Voor Huub van Veghel gold
dat ontegenzeggelijk. Uiteraard had hij de nodige vakliteratuur, maar eveneens een
imposante collectie boeken over theologie, kunst, historie etc.




Ook de Tubbergse geschiedenis had zijn bijzondere belangstelling. Zelf
was hij nog bezig om de historie van de gezondheidszorg in de gemeente
Tubbergen te beschrijven met het in beeld brengen van de artsen, geneeshe-
ren, vroedvrouwen etc. Zelf beschikt Huub over een tweetal oude boekwer-
ken van de Tubbergse dokter J. Veldhuis van der Veen met patiéntgege-
vens. Voor hem als arts een uitermate interessante bron. Hij stuurde me
eens een aantekening uit dat boek,1911, betreffende de partus (bevalling)
van m'n schoonvader zaliger.

Tubbergen was hem dierbaar. Maatschappelijk was Huub zeer betrokken.
Niet alleen heeft hij zich beroepshalve verdienstelijk gemaakt, hij heeft
zich tevens ingezet voor de muziekschool, was lid van gemeentelijke com-
missie kunst en cultuur en ook bestuurslid van de Stichting Heemkunde
Tubbergen. Ook nadat hij Tubbergen verlaten had, kwam hij er nog graag,
"Het voelt telkens weer als thuiskomen”, zo vertrouwde hij me eens toe.
Toen er in Langeveen opnamen werden gemaakt voor de film van Herman
Finkers gaf hij te kennen: "die wil ik natuurlijk zien". Jawel, spontaan ont-
ving ik later daaromtrent een bericht:

"Hoi Martin, vanmiddag met Ans de film "de Beentjes van St.Hildegard"
bekeken. Erg mooie en echt-Twentse film, we hebben met veel genoegen
gekeken! Alleen jou hebben we gemist! Bernadette Austie was wel heel
even in beeld. Verder heb ik me opgegeven voor de Schaepman-dag 4 april.
Vriendelijke groet, Huub"

Helaas, die Schaepmandag werd in 2020 vanwege corona afgelast. De keer
ervoor, in 2016, was Huub uiteraard aanwezig. Datzelfde Jaar heeft hij
trouwens nog een reis gemaakt naar Cuba en was daar toen Fidel Castro
kwam te overlijden. Een krant vol met berichtgevingen over de dood van
de communistische leider en de impact daarvan heeft Huub voor me mee-
genomen. Een Cubaanse krant, zij het nu met een sentimentele waarde!

Sinds onze dochter studeert in Nijmegen, werden de ontmoetingen frequen-
ter. Temeer, daar Huub en Ans in de directe nabijheid woonachtig zijn.
Huize Villandry, een prachtige villa in de neoclassicistische stijl betreft hun
domicilie. Op fietsafstand bevindt zich ook het KDC waar Huub meerdere
dagdelen per week te vinden was. Hij hield zich onder andere bezig met het
transcriberen van de brieven van priester Alphons Ariéns, tijdgenoot van
Dr. Schaepman. Zijn werk als vrijwilliger bij het KDC is nog lang niet af.
Evenmin de biografie van Schaepman. Maar helaas, zijn eigen levensboek
is nu gesloten. Een boek met een uitermate triest einde, eindigend bij 69.

Martin Paus



Tot Tubbig en niet verder.

In mijn vorige bijdrage van december 2020 in deze uitgave van de Stichting
Heemkunde Tubbergen refereer ik aan de viering van 75 jaar bevrijding.

Alle voorbereidingen zijn in volle gang als Corona roet in het eten gooit.

Alles moet worden afgelast.

En nu staan we op het punt om de Boerenopstand van 1971 te herdenken.

50 Jaar na dato.

En weer is er een oplopend aantal besmettingen. De zorg piept en kraakt en er
moet hard worden ingegrepen.

Het maatschappelijk en cultureel leven wordt weer platgelegd.

De voorstellingen in de Verdegaalhal zijn net begonnen en ze hopen tot 21 de-
cember door te kunnen spelen.

Het loopt jammer genoeg anders....130 in plaats van 400 toeschouwers en geen
avond optreden meer.

Aan de organisatie de welhaast onmogelijke taak om alle mensen die inmiddels
kaarten hebben toch te laten genieten van deze theaterproductie: Tot Tubbig
en niet verder. Ga er maar aan staan!

Wij behoren nog tot de gelukkigen die meteen het eerste weekend aan de beurt
zijn. We gaan het zien.

Voor de sporthal staat al wekenlang een trekker met een giertank als symbool
voor de roerige opstand in 1971.

Een mini uitvoering vergeleken met de enorme voertuigen die nu over onze
wegen en akkers rijden.

Na een vlotte QR check komen we in de sporthal waar ik jaren lang de gymles-
sen gaf aan mijn Kklas.

Het is onherkenbaar. 1 zaal is ingericht als een heus restaurant, in de middelste
zaal is een tribune voor 400 toeschouwers opgesteld en de laatste is omgeto-
verd tot een prachtig decor van een boerenerf anno 1971.

En er is zelfs nog ruimte voor een koor en orkest.



Het is de cast gelukt om een boeiend en integer stuk neer te zetten.
De toeschouwer wordt meegenomen op een tocht terug in de tijd tot
aan de ruilverkaveling.

Over de inhoud zal ik niet verder uitweiden want velen van u zullen
het ongetwijfeld nog gaan zien.

Omdat er veel bekende gezichten bij de spelers, het koor en het orkest
te zien zijn is het echt een voorstelling van en voor Tubbergen gewor-
den.

En gen hele stoet vrijwilligers zorgt er voor dat alles vlot verloopt.
Hulde!!

Een paar dagen later loop ik langs de tentoonstelling in het Oale
Roadhoes en ik realiseer me dat ik er eigenlijk inhoudelijk niet zo veel
van af weet.

In 1971 ben ik 15 jaar en de boerderij van mijn ouders staat niet in de
gemeente Tubbergen.

Dus ze hebben geen regelrecht belang bij de ruilverkaveling.

Wel zie ik een duidelijke parallel met de tegenwoordige tijd als ik de
foto’s van stenengooiende mensen en oprukkende politie en M.E be- -
kijk. Ook de bijbehorende teksten laten niets aan duidelijkheid te
wensen over: een groeiend wantrouwen tegen de politieke machtheb-
bers en weinig vertrouwen in de democratie.

Maar het theaterstuk en de tentoonstelling laten ons gelukkig ook
zien hoe de zaken wél opgelost kunnen worden als we naar elkaars
standpunten luisteren en gezamenlijk de schouders er onder zetten
om de grote vraagstukken van de huidige tijd het hoofd te kunnen
bieden en verdere polarisatie tegen te gaan.

We zullen elkaar hard nodig hebben!

Blijf gezond. Ria Harmsen Gijsbers.



DOKTER HUF, EEN MAN VAN BETEKENIS

In de bestuursvergadering van de Stichting Heemkunde Tubbergen d.d. 1
september 2020 kwam, mede naar aanleiding van '75-jaar bevrijding', de
betekenis van dokter Huf (1896-1981) ter sprake. Dokter Huf was ge-
meente-arts in Tubbergen gedurende de periode 1927-1940. Daarnaast
stond Huf de gemeente Tubbergen bij als secretaris. Tevens zat Huf in
een comité dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het 'oude mannen-
huis' in Tubbergen.

Ook de betekenis van dokter Huf in WOII is groot geweest, getuige het
verzetskruis dat hem postuum is uitgereikt. Daarmee behoort deze oud-
Tubbergenaar tot één van de 95 uitverkorenen in ons land die als zoda-
nig onderscheiden zijn!

Het Verzetsherdenkingskruis werd dokter Huf postuum toegekend van-
wege zijn manmoedige houding tijdens de bezetting 1940-45. Huf be-
schouwde het behandelen van ondergedoken verzetsmensen en door de
Gestapo opgejaagde joden als een erezaak. En zijn huis in Amsterdam
was een toevluchtsoord voor onderduikers w.o. Joseph Steinhage*. Te-
vens behoorde hij tot de artsen die demonstratief geweigerd hebben lid
te worden van de door de bezetters ingestelde 'Artsenkamer".

Op 1 april 1940 meldde het Twentsch dagblad Tubantia het raadsbesluit:
“Aan den gemeentearts, den heer J.E.L. Huf, werd op verzoek eervol
ontslag verleend met ingang van 1 april 1940.”

Ofschoon hij zich met zijn familie vestigde in Amsterdam, bleef Tubber-
gen hem bijzonder dierbaar. Daaromtrent melden zijn nazaten:

“Vele malen kwam hij en de familie terug in Tubbergen! Wij waren alle-
maal gek op Tubbergen en hij hield van de gemeenschap, ook nadat hij
in Amsterdam arts werd. In 1980 is Jules Huf jr met hem op een af-
scheidsbezoek geweest en heeft hij o.a. oud patiénten gesproken, dat
was één jaar voordat hij stierf.”

Op zijn rouwadvertentie prijkt de tekst: Jules Huf, vele jaren huisarts te
Tubbergen en Amsterdam.

De familie Huf was destijds woonachtig in het Doktershuis het zgn. ‘Esch
-huys’ te Tubbergen. Patiénten hebben dokter Huf op handen gedragen
vanaf het begin van zijn carriére. Voor zijn werk als dorpsarts in Tubber-
gen en bovenal zijn maatschappelijke betrokkenheid verdient hij eeuwige
roem. Niet zonder reden was Huf bij gelegenheid van ‘700 jaar Tub-
bergen’ één van de gemeentelijke eregasten bij dat grootse evenement.



Als heemkunde hebben we de Dorpsraad Tubbergen, de advies-
commissie inzake straatnaamgeving, benaderd. Zij gaven te ken-
nen dat de dorpsraad recentelijk was opgeheven.

Om die reden hebben we aan de gemeente Tubbergen het verzoek
gericht om de overweging te maken om bij een toekomstige situa-
tie te bezien of er een mogelijkheid bestaat een straat te vernoe-
men naar dokter Huf, een man die zich meer dan verdienstelijk
heeft gemaakt!

Ook zijn familie, dochter en kleinkinderen zouden deze geste waar-
deren. De familie heeft ons laten weten:

“Wat geweldig dat je er met het historisch genootschap werk van
wilt maken dat Jules Huf, onze geliefde opa en vader, arts en toe-
verlaat voor velen en verzetsheld, door middel van een straat-
naam in Tubbergen [zo mogelijk] herdacht zal worden.”

De praktijk is weerbarstig. Vele
mailcontacten zijn er in het afge-
lopen jaar geweest, helaas tot op

heden zonder resultaat.
Martin Paus
! z PE A
Jules Huf (1.) bij afscheidsbezoek Tubbergen
Jjuni 1980

*Al vo6r de inval in 1940 werden er vanuit Oldenzaal illegale
Duitstalige kranten, die protesteerden tegen het bewind van Hitler,
verspreid in het achterland. In 1934 kwam dr. Friedrich Mucker-
mann, Jezuiet, (1883-1946) in Oldenzaal wonen. Samen met een
andere gevluchte Duitser Joseph Steinhage gaf hij het weekblad
Der Deutsche Weg uit. Het blad werd gedrukt bij een Oldenzaalse
drukker. De Nazi's waren fel gebeten op Muckermann en probeer-
den van alles om hem te pakken te krijgen. Datzelfde gold voor Jo-
seph Steinhage. Muckermann dook onder in Rome en Steinhage
bij dokter Huf in Amsterdam.
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